
E-mail uw activiteiten, 
vergaderingen e.d. om deze onder 

de aandacht te brengen naar: 
welzijnwijzerredactie@gmail.com

Op www.eersel.nl/kalender 
staat een overzicht van aller-
lei activiteiten in de gemeente 
Eersel. 
Van webinars, informatieavon-
den, ontmoetingsavonden tot 
gezellige workshops. 

Informatieplein Eersel voor vragen 
over taal, digitaal, geld, formulie-
ren en administratie. Om de week 
woensdagmiddag 14.00-16.00 uur 
in de even weken. Locatie: Biblio-
theek, Dijk 7, 
www.eersel.nl/informatieplein

’t Trefpunt: Een laagdrempeli-
ge inloop waar inwoners van de 
gemeente Eersel elkaar kunnen 
ontmoeten. Iedere dinsdagmiddag 
14.00-16.00 uur.
Locatie: foyer van de Muzenval, 
Dijk 7, Eersel.

Taalcafé Eersel voor anderstaligen, 
nieuwkomers en iedereen die inte-
resse heeft om spelenderwijs met 
taal bezig te zijn. Elke woensdag 
10.00-11.30 uur en 14.00-15.30 uur. 
Locatie: Bibliotheek, Dijk 7, Eersel.
Elke maandag 10.00-11.30 uur. 
Locatie: De Eikenburg, 
Eikenburg 10, Eersel.
In schoolvakanties geen Taalcafé.
www.cordaadwelzijn.nl/dienst/taal/
eersel/

’t Kletscafé 13.00-15.00 uur 
Elke maandagmiddag voor ieder-
een.
Locatie: Zitruimte Fit Factory, 
Dreef 31, Eersel
Tel. 0497-515152

Onder Ons Een gezellig samenzijn 
voor mensen met autisme. Iedere 
eerste woensdag van de maand 
19.00-23.00 uur. Vrije inloop in 
het zaaltje achter Café de Mert in 
Eersel. 
 
Stichting De Kempen Specials  
De leukste club voor jongeren met 
ASS en normale begaafdheid.  
TEENS (12-20 jaar) en 
GOING OUT (20-35 jaar)
Voor een overzicht van de activi-
teiten
zie: www.dekempenspecials.nl

VRIJWILLIGERSWERK
Voor vraag en aanbod van vrij-
willigerswerk, individuele hulp en 
maatjes in en om gemeente Eersel
www.eerselvoorelkaar.nl
Meer info of persoonlijk advies 
Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel-
voorelkaar: 0497-531304
info@eerselvoorelkaar.nl
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Peer Coppelmans (65) is geboren in 
Veldhoven en woont alweer 40 jaar 
in Eersel. Hij is getrouwd en heeft 
drie kinderen. Na het volgen van 
een grafische opleiding heeft hij 
lange tijd een eigen drukkerij ge-
had. Peter: ”Het ondernemerschap 
betekende voor mij ook hele lange 
dagen maken en daardoor minder 
tijd voor mijn gezin. Mijn vrouw 
heeft voor het grootste deel onze 
kinderen opgevoed maar we had-
den wel de afspraak dat ik altijd 
even thuis was om samen te eten.”
Toen hij zijn bedrijf had verkocht 
kreeg Peter tijd voor andere zaken.
Van zijn vrouw, werkzaam in het 
onderwijs, hoorde hij dat er veel 
financiële nood is in gezinnen met 
kinderen waardoor die kinderen 
soms niet goed verzorgd worden, 
heel lang in dezelfde kleren lopen 
en onvoldoende te eten krijgen. 
Ook ontbreekt er vaak geld voor het 
lidmaatschap van sportverenigin-
gen en het bezoeken van theaters 

Stichting Leergeld Veldhoven & de Kempen: 
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen 
is straks meetellen

of muziekscholen. Dit heeft soms 
tot gevolg dat die kinderen alleen 
komen te staan en er niet bijhoren.
Peter: “Ik heb het voor mijn eigen 
kinderen altijd belangrijk gevonden 
dat zij erbij hoorden en met een 
goede basis verder konden. Daar-
door konden zij een goede start 
maken en dat gun ik andere kinde-
ren ook zo.”

Toen de stichting Leergeld zijn hulp 
vroeg voor Eersel, besloot hij direct 
zijn steentje daarin bij te dragen. 

De stichting Leergeld ondersteunt 
bij de aanschaf van schoolspullen, 
zoals telefoons en laptops. Maar 
ook als het kind alleen maar per 
fiets naar school kan en er geen 
heeft, kan men bij Leergeld terecht.  
Daarnaast worden ook buiten-
schoolse activiteiten ondersteund, 
waaronder sport en cultuur. Peter: 
‘We maken geen geld over aan de 
aanvrager zelf, maar betalen na 
beoordeling van de aanvraag en 
toekenning daarvan, de rekening 
rechtstreeks aan de winkel, de 
sportclub of andere organisaties 
zoals muziekscholen en theaters. 
Leergeld werkt daarbij nauw samen 
met lokale winkeliers.

Een gezin met kinderen van 0 tot 
18 jaar kan bij behoefte aan on-
dersteuning een verzoek indienen 
bij de stichting. Vervolgens brengt 
een vrijwilliger van de stichting een 

bezoek aan huis en neemt de aan-
vraag door. 
Peter: ”De ondersteuning is in 
eerste instantie bedoeld voor ge-
zinnen met een inkomen van het 
minimumloon + 30%, maar we no-
digen eigenlijk alle ouders met kin-
deren tot 18 jaar uit om ingeval van 
financiële nood een aanvraag in te 
dienen.”
De stichting helpt momenteel 
1400 kinderen, maar naar verwach-
ting hebben veel meer kinderen be-
hoefte aan die hulp. 
Peter: “We begrijpen dat mensen 
het lastig vinden om een aanvraag 
in te dienen omdat men zich soms 
schaamt voor de situatie waarin 
men terecht is gekomen. Maar het 
is natuurlijk vooral jammer dat die 
kinderen hierdoor een valste start 
maken in het leven, terwijl dat he-
lemaal niet hoeft. Wij nodigen die 
ouders dan ook nadrukkelijk uit om 
onze ondersteuning aan te vragen 
en beloven dat we alle aanvragen 
vertrouwelijk zullen behandelen. 
Maar ook vragen wij anderen die 
een gezin kennen dat hiervoor in 
aanmerking kan komen, de helpen-
de hand toe te steken.
Laten we er vooral met zijn allen 
voor zorgen dat iedereen mee kan 
doen in onze samenleving. En dat 
begint met erbij horen en een goe-
de start in het leven.”

Voor meer informatie: www.leer-
geldveldhovendekempen.nl

Van Werkvloer naar Kantoor: 
Het Pad van Pascal

Drie jaar geleden stond Pascal voor 
een grote verandering. Hij ging 
van de werkvloer, waar hij jaren-
lang met beide benen in de praktijk 
stond, naar een rol als teamleider. 
Dat betekende niet alleen meer 
verantwoordelijkheid, maar ook 
uren achter een bureau. Het idee 
van uren achter een computer, met 
Excel-bestanden en ontwikkelge-
sprekken, maakte hem nerveus.

”De digitale wereld was nieuw voor 
me,” vertelt Pascal. ”En eerlijk? Het 
maakte me onzeker. Ik zag mijn 
jongere collega’s en eigen kinderen 
moeiteloos werken met program-
ma’s en apps waarvan ik het be-
staan niet eens kende. Het voelde 
alsof ik achterliep.”
Daarom werd na twee jaar zelf din-
gen proberen Paul ingeschakeld als 
Pascal’s DigiTaalmaatje. Paul, een 
vrijwilliger met een schat aan digi-

tale kennis en een flinke dosis ge-
duld, begeleidde Pascal vervolgens 
iets meer dan een jaar.

De Eerste Stappen
”Wat ik heb geleerd?” Pascal leunt 
iets naar achteren in zijn stoel en 
glimlacht. “Ik voel me nu een stuk 
zekerder. Ik weet hoe ik lijstjes in 
Word en Excel kan maken, en dat 
geeft me grip op mijn werk. Vroe-
ger moest ik altijd om hulp vragen, 
maar nu doe ik het gewoon zelf.”
Hij kijkt even naar buiten en ver-
volgt: ”Het heeft me echt geholpen 
om een-op-een begeleiding te krij-
gen. Paul was geweldig. Wat ik ook 
vroeg, hij had een antwoord of een 
oplossing. Maar eerlijk is eerlijk, 
naar het einde toe wist ik soms niet 
meer wat we moesten bespreken. 
Ik wist simpelweg niet meer wat ik 
nog niet wist”. 

De Volgende Stap
Pascal vertelt dat hij dit intern heeft 
besproken. ”Mijn collega’s gaven 
aan dat een training of cursus nu 
beter zou passen bij mijn hulpvra-
gen. Dat is ook een mooie volgen-
de stap. Maar over de begeleiding 
van Paul heb ik niks dan lof. Dat ik 

dit tijdens werktijd kon doen, was 
echt een luxe. Ik gun deze kans aan 
iedereen die door wil groeien en 
nieuwe vaardigheden nodig heeft.”

Een Boodschap aan Anderen
Als ik Pascal vraag wat hij zou wil-
len zeggen tegen collega’s die twij-
felen om hulp te vragen, is hij even 
stil. Dan zegt hij met een glimlach:
”Je leert niet alles op school. Daar-

Op de hereniging
De rouw al minder rauw.
Twee borden dekken
overkomt haar niet meer.
Nog draagt zij
zijn ring naast de hare.
Hij is er niet meer.

Gestript tot het minimale,
niets is nog eigen,
van huis naar thuis naar tehuis.
Zij kiest als code bij de deur
hun trouwjaar
maar dat geeft geen toegang.
Ontheiliging door beveiliging,
en haar man helpt haar niet meer.

Elke kille nacht
koelt die benige hand
haar voorhoofd
met troostende amnesie.
Haar man is er vaak niet meer.

Ik kende haar,
zij mij niet meer.
Zij ontmoet alleen nog vreemden.
Ook ik ben er niet meer.

Zij vergat dat zij rekende
op de hereniging,
daar waar iedereen terugkeert
tot ongeboren stof.

Hans F. Marijnissen

mee bedoel ik dat lezen, schrijven, 
rekenen, of digitale vaardigheden 
niet alleen in een klaslokaal leren. 
Soms leer je het beste van iemand 
die enthousiast is en je écht vooruit 
wil helpen. Zoals Paul.”
Pascal kijkt terug op een jaar van 
groei. Wat begon met onzeker-
heid, leidde tot zelfvertrouwen en 
ambitie. Zijn verhaal laat zien hoe 
belangrijk het is om hulp te durven 

vragen én hoe waardevol een ma-
tje kan zijn op dat pad.

Contact
Heeft u andere vragen of wilt u 
meer informatie? 

Neem contact op met Hans Jans-
sen, coördinator DigiTaalhuis. Hij 
is bereikbaar via 06-3359 0936 of 
h.janssen@bibliotheekdekempen.nl 


